19-4-2026| 10:00 |Bartv.'t Ende Kampen Afsl Winterwerk Lief en Leed
26-4-2026/ 10:00 |Dhr. Thomas v d Vecht [Kampen 27-4 Koningsdag Open Doors

3-5-2026| 10:00 |Ds.].P. Stoel Kampen 5 mei Bevrijdingsdag |Mercy Ships
10-5-2026| 10:00 |[Ds.F.Verboom Kampen Bevestiging M. Kramer |Stichting Chris
14-5-2026| 10:00 |Ds. A. Palland Mastenbroek |Hemelvaartsdag MAF
17-5-2026] 10:00 |Ds.E.van 't Slot Westenholte Voedselbank Kampen

Van de kerkelijk werker

Overdenking: Priesterzegen

In de Priesterzegen (Numeri 6:24-26) komt Gods liefde in actie. De tekst is prachtig opgebouwd als een
opgaande en ons toeschijnende zon:

“Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen
schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”

Dit zijn krachtige wensen. Het betekent dat God je stralend aankijkt en zich vol genade naar je toe
wendt. Je bent gezien in Zijn liefde!

Ontvang deze zegenwensen bewust. Het is een rustpunt waarin je wordt herinnerd dat je leeft uit
genade. Zo mag je de zegen ook doorgeven aan een ander door diegene echt te zien staan en goede
woorden uit te spreken naar elkaar. Zo kan Gods genade zichtbaar worden in ons dagelijks leven.
Wanneer je de zon ziet opgaan, mag je denken aan Zijn nabijheid.

Willem ten Hove

Pastorale gemeente

In de dienst van 10 mei zal Meindert Kramer door Ds Verboom worden bevestigd als onze nieuwe
kerkelijk werker.

Beste gemeenteleden van Kampereiland,

Ik wil me aan jullie voorstellen. Ik ben Meindert Kramer, geboren en getogen op Urk. Het is
een plek die mij gevormd heeft. Ik ben getrouwd met Anja, mijn grote steun en toeverlaat, en
samen mogen wij genieten van vier prachtige kinderen en vier kleinkinderen.

Per 1 mei aanstaande mag ik, en dat woord 'mogen' gebruik ik heel bewust, beginnen als
kerkelijk werker in jullie midden. Wat een voorrecht! De afgelopen jaren mocht ik dienen als
ouderenpastor in de Protestantse Gemeente Hoogeveen, een rijke en waardevolle tijd. Tot 1
september a.s. ben ik daar nog om het werk af te ronden. Binnenkort word ik in jullie
gemeente bevestigd. Een moment waar ik naar uitkijk.

Wat mij beweegt? Het is de diepe overtuiging dat mensen gekend en gezien mogen worden.
In de naam van God wil ik er voor jullie zijn: in vreugde en in verdriet, in twijfel en in geloof.
En bovenal wil ik wijzen op Hem die nooit loslaat: de Grote en Goede Herder, Jezus Christus.
Niet uit eigen kracht, dat kan ik niet en wil ik ook niet, maar alleen door Zijn genade en zegen.
Naast deze baan beoefen ik ook hobby's. Mijn grootste hobby is mijn volkstuin, hier haal ik
veel voldoening uit. Ik wandel graag, lees, en ben een dagdeel per week actief op een
pioniersplek in Bant, een plek waar ik onder meer een alphagroep leid en ook pastorale
bezoeken afleg.

De komende tijd zal ik beginnen met kennismakingsbezoeken. Hebben jullie een vraag, of een
zorg, of willen jullie kennismaken? Bel, schrijf, of mail mij gerust. Daar sta ik zeker voor open.
Mijn e-mailadres is mkramer.kampereiland@gmail.com. Mijn mobiele nummer is 06-
26786880.



Met een hartelijke groet,
Meindert Kramer

Gastgezinnen gezocht

Zoals jullie wellicht weten woont er sinds 2 jaar een Oekrainse jongen bij ons in huis. Hij is bij ons
terecht gekomen via de SKB (stichting kinderhulp Beregszasz). Dat Artem bij ons woont is natuurlijk
een uitzondering. Deze stichting probeert de kinderen in het plaatsje Beregszasz voor 3 weken in de
zomer een zorgeloze vakantie te bieden. Zelf doen wij hier ook aan mee, en komen de beide zusjes
van Artem deze zomer voor 3 weken bij ons. Voor meer info kunt u terecht bij
hetty _henniphof@hotmail.com

De stichting is op zoek naar gezinnen die in de drie weken véér de bouwvakvakantie een Oekraiens
kind willen ontvangen. De kinderen komen uit arme gezinnen in Beregszdsz en omgeving, een stad
op slechts vijftien minuten van de Hongaarse grens. Hoewel er in deze regio niet wordt gevochten,
groeien veel kinderen op in omstandigheden van armoede, verwaarlozing en onzekerheid. Een paar
weken rust, aandacht en veiligheid kan voor hen een wereld van verschil maken.

Het verblijf in Nederland is meer dan alleen een vakantie. Het doel van de stichting is dat kinderen
een duurzame band opbouwen met een gastgezin. Daarom worden zij, vanaf hun zevende tot en met
hun vijftiende levensjaar, zo veel mogelijk ieder jaar bij hetzelfde gezin geplaatst. Die continuiteit
werpt zijn vruchten af: uit ervaring blijkt dat kinderen die deze kans krijgen sterker in het leven staan
en betere toekomstperspectieven ontwikkelen.

De stichting draagt zorg voor de organisatie van de reis en de vakantie; voor de vakantieouders zijn
hier geen kosten aan verbonden. Tijdens het verblijf worden zowel de gastgezinnen als de kinderen
intensief begeleid en ondersteund door medewerkers van de stichting.

Wilt u een Oekraiens kind drie weken lang een onbezorgde vakantie bieden en een blijvend verschil
maken in zijn of haar leven?



